Inmiddels is het jaar 2024 begonnen. We willen u
alsnog Gods zegen wensen in het nieuwe jaar. Wat
zal dit nieuwe jaar ons brengen? Een vraag die
menigeen zich zal stellen. Hier in Oekraine leeft de
vraag of er dit jaar vrede zal komen. Inmiddels is het
al bijna 2 jaar oorlog! Went dit? Ja en nee. Het
leven gaat door en soms moet je ook even proberen
wat afstand te nemen, alsof er geen oorlog is. De
werkelijkheid blijft echter dat het wel degelijk
oorlog is. Het luchtalarm dat een aantal keer in de
week afgaat, of soms wel meerdere keren per dag
herinnert ons daaraan. Sinds ik moeder mag zijn,
ben ik alerter en bezorgder en is het gevoel van
gewenning minder. Dagelijks zien we hier de
gevolgen van de oorlog. Geen raketten die vallen,
maar wel steeds meer getraumatiseerde mannen
die in het leger hebben gediend. Dit kan soms tot
gevaarlijke situaties leiden. Zo gebeurde het, terwijl
ik wachtte bij de dokter, dat een man een
woedeaanval kreeg. Het mocht gelukkig goed
aflopen. Tijdens het luchtalarm ligt er veel stil.
Grote winkels zijn gesloten en overheidsgebouwen
gaan dicht. Dit levert soms onnodige ritjes met de
auto op. Maar de moeilijkheden en zorgen die wij
door de oorlog ervaren, is niets in vergelijking met
de mensen die dagelijks onder de beschietingen
lijden. Regelmatig horen wij verschrikkelijke
verhalen van vluchtelingen die gevlucht zijn naar
onze regio. Laten we bidden dat er spoedig vrede
mag komen!
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Kinderwerk
Het kinderwerk is in volle gang. Wekelijks bezoeken
wij de kinderen in het kindertehuis van Bat’ovo.
Debora gaat altijd gezellig met ons mee. ledereen is
altijd blij met haar komst;-) 1k wil jullie vertellen
hoe ons bezoek aan het kindertehuis eruit ziet.
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Bij aankomst hebben Yura en ik eerst een gesprek
met de directrice. We nemen plaats aan haar tafel
vol stapels papierwerk van alle kinderen. Tijdens de
koffie bespreken we de huidige situatie; welke
kinderen zijn nieuw, welke kinderen worden
binnenkort overgeplaatst en zijn er mogelijkheden
die kinderen verder te volgen en te helpen? De
directrice is heel open en lijkt voor ons niets
verborgen te houden. Hier zijn wij de Heere heel
dankbaar voor! Ze zou ons ook als ‘pottenkijkers’
kunnen beschouwen en ons buiten laten staan.
Wanneer we de luidruchtige kinderen naar de
eetzaal horen gaan weten wij dat wij daar ook naar
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toe kunnen. Een luid gejuich klinkt als de kinderen
ons zien, gevolgd door kinderen die in onze armen
vliegen of een dikke knuffel willen geven. De groep
verdelen we in tweeén. |k neem de kinderen van 3
t/m 8 jaar en Yura 9 t/m 17 jaar. Ik heb 20 tot 25
kinderen in mijn groep. We beginnen met gebed en
het Bijbelverhaal van de vorige keer wordt
naverteld. Daarna vertel ik het Bijbelverhaal aan de
hand van een flanellen bord met figuren. Alle
kinderen luisteren aandachtig. Na afloop laat ik nog
een filmpje zien over het zelfde thema. Dit doe ik
omdat veel kinderen minder begaafd zijn. Een
filmpje maakt het dan soms beter duidelijk. Het
zingen van christelijke liederen moeten we nog een
beetje oefenen. Hierna gaan we knutselen in het
thema van het Bijbelverhaal. Veel kinderen vinden
lezen en schrijven nog moeilijk. Ook de motoriek is
niet altijd even goed. Een 8-jarige heeft soms nog
moeite met een werkje uitknippen. Tijdens het
werkje probeer ik persoonlijke aandacht te geven
aan de kinderen. Terwijl ik met de kleine kinderen
bezig ben, hoor ik aan de andere kant van de muur
dat de jongeren goed meezingen met Yura. Yura
behandelt met hen verschillende thema’s, zoals
liefde, behulpzaamheid enzovoort. Het thema is
gekoppeld aan een voorbeeld uit de Bijbel. De
jongeren doen altijd heel enthousiast mee. Yura
eindigt met gebed en neemt daarna jongeren apart
voor persoonlijke aandacht. Dit zijn soms
diepgaande gesprekken over geloof en bekering. Bij
mooi weer gaan we nog even naar buiten met de
kinderen. Na een dikke knuffel als afscheid worden
wij hartelijk uitgezwaaid met de hoop op een snel
weerzien.

De opslag ew de gaarkeukerv

Sinds het nieuwe jaar zijn wij in de opslag op een
andere manier gaan werken. Reden hiervan is dat de
behoeften van een groot deel van de vluchtelingen
zijn veranderd. Zo zijn er die werk hebben gevonden
of die inmiddels gesetteld zijn. Daarom hebben wij
besloten om de vluchtelingen die naar de opslag
komen niet standaard een voedselpakket meer te
geven. Wel mogen ze nog steeds naar de opslag
komen voor kleding, dekens en andere goederen.
Hier zijn wij dankbaar voor. Zo houden wij contact
met hen en blijven zij het Evangelie horen. Elke
morgen bij de dagopening houd Yura een korte
preek en bidt hij met hen.

Met vriendelijke groet, Yura, Stefanie en Debora Evsikov

Het wil niet zeggen dat er geen nood meer is onder
de vluchtelingen. Dat is er zeker wel! Nog steeds
komen er nieuwe vluchtelingen, zonder werk en/of
uitkering, Deze mensen bezoeken wij graag thuis en
nemen dan een voedselpakket mee. Zo hebben wij
ook gelijk de mogelijkheid tot individueel contact en
het verspreiden van het Evangelie.

De gaarkeuken is nog steeds 6 dagen in de week
open. Er worden rond de 400 maaltijden per dag
gekookt voor zowel de vluchtelingen als de arme
plaatselijke bevolking. Elke dag wordt er na de
maaltijd een korte dienst gehouden. Wij mogen
veel zegeningen op dit werk zien, doordat mensen
tot geloof komen. Maar de laatste weken was er
ook veel leed. Een aantal mensen die regelmatig de
gaarkeuken bezochten zijn overleden. Hun leven
was zwaar met soms veel alcohol gebruik. Tijdens
hun bezoeken aan de gaarkeuken hebben ze het
Evangelie mogen horen. De vraag komt dan op of zij
het hebben mogen aannemen. Het is niet aan ons
om te oordelen, maar zulke momenten zijn best
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In de aankomende weken staan er weer 2 grote

transporten gepland. Op 4 maart vanuit
Noordeloos/Asperen en op 14 maart vanuit

Nieuwerkerk aan den lJssel. Kijk op de website naar
de benodigdheden en voor de afleveradressen!
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Rond oud en nieuw
kwamen er via het
transport 170
schoenendozen mee.

Gewvuld door de
kinderen van de
Johannes
Calvijnschool te
Krimpen.

Aay With Me

Verlof ew informatiemiddag
In de afgelopen maanden zijn wij druk geweest met
het noodpaspoort van Debora. Dit was niet
eenvoudig maar het mocht lukken en zij heeft de
Nederlandse nationaliteit ontvangen. In Nederland
kan ik haar originele paspoort aanvragen. Samen
met Debora hoop ik van D.V. 2 maart t/m 16 maart
met verlof te komen. Debora zal voor het eerst
kennis maken met Nederland en haar familie.
Helaas mag Yura door de oorlog nog niet mee met
ons. Zaterdagmiddag 9 maart hoop ik een
informatiemiddag te houden in de aula van het
Hoornbeeck College te Rotterdam. U bent van harte
welkom! De inloop is vanaf 13.30 uur. Voor verdere
informatie verwijs ik u naar de website en/of flyer.

— Lees meer op de website: www.stefanieinoekraine.nl
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MaC ht|g I ng U kunt dit formulier toesturen aan: @
Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn ®

_ . _ Aanhef * wiyst kinderen de Weg
Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraine.

Bestemming *

() Noodhulp Oekraine Stefanie Evsikov — de Wildt

Q Persoonlijke sponsoring Stefanie Evsikov — de Wildt

Adres *
Q Sponsoring renovatie gehandicaptenhuis Bethesda
Giftbedrag®
e Postcode + woonplaats *
Ingangsdatum*
IBAN* NL.
..... - .= 20.
kmachtigu®
() maandelijks ( ) perkwartaal ( ) perjaar ( ) éénmalig Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer

afgeschreven t.g.v. rekeningnummer
NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.

Bid en dankt u mee?

— Bidden voor vrede in Oekraine — Danken voor de vele geplande transporten
— Bidden voor de reis en verlof periode — Danken dat we in dit kindertehuis mogen
dienen

Gebruik de hyperlink hieronder om te betalen via een betaalverzoek:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=t01g9RIEShScIWx9tplQ7w&gsl_reqcnt=1
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen om een gift te geven:

Al uw giften gaan naar stichting Kimon en zijn belasting aftrekbaar. Van dit geld
worden spullen en eten gekocht voor de vluchtelingen, betalen we de benzine en
de transporten en andere noodzakelijke dingen met betrekking tot Stefanie, Yura
en de vluchtelingen in de gemeente. Hartelijk dank voor uw donatie!
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