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Beste lezers, gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Als eerste wensen wij iedereen de beste wensen
voor het nieuwe jaar!

Tijdens Kerst en Nieuwjaar werden we opnieuw
opgeschrikt door het luchtalarm. Wat een verschil
met Nederland waar het geluid van vuurwerk werd
gehoord, terwijl hier de raketten over Oekraine
vlogen.

Een veelbewogen jaar ligt achter ons. Aan de ene
kant was het een moeilijk en zwaar jaar, aan de
andere kant mochten wij juist in het achterliggende
jaar de hand van de Heere zien en ervaren.

Een jaar waarin de oorlog begon, maar ook een jaar
waarin de Heere mij genas, een nieuwe bediening
gaf in de humanitaire hulp, de Heere ons aan elkaar
gaf en wij in het huwelijk mochten treden.

Groot nieuwwy

Wij hebben groot nieuws te vertellen! D.V. eind juni
begin juli verwachten wij ons eerste kindje. Wij zijn
de Heere dankbaar voor dit wonder! Zware weken
van vermoeidheid en misselijkheid zijn achter de
rug. Wij mogen nu uitkijken naar de komst van de
baby. Maar toch is er ook zorg en leven er vragen.
Hoe zal de situatie in Oekraine het komende jaar
zijn? Zal er elektriciteit zijn, voldoende gas en
voedsel? Zal het nog oorlog zijn? Zal ons kindje
opgroeien in een land waar oorlog is? Vragen waar
wij geen antwoord op hebben, maar we proberen al

Met liefde ooy

deze dingen steeds opnieuw in de handen van de
Heere te leggen.

De huidige situatie inv Oekraine

Inmiddels is het al 11 maanden oorlog. In sommige
delen van het land lijkt het de goede kant op te
gaan. Delen van Oekraine zijn bevrijd. Het bezette
gebied is veel kleiner geworden dan 10/11
maanden geleden. Echter is het niet zo dat er nu
minder leed is onder de bevolking. Gebieden die
dicht bij het front liggen (of wat eerder frontlinie is
geweest) worden zwaar beschoten en er wordt een
felle strijd gevoerd. Dagelijks komen er nog mensen
om of raken gewond. Sinds enkele maanden
worden er regelmatig elektriciteitscentrales
gebombardeerd. ledereen in Oekraine ondervindt
hier de gevolgen van. Geen stroom betekent voor
veel mensen geen licht, water, verwarming,
telefoonverbinding en internet. In de plaats waar ik
vandaan ben gevlucht komt het regelmatig voor dat
ze 48 uur zonder dit alles zitten. Dit zorgt voor veel
beperkingen in het dagelijkse leven. Door
afgesloten te zijn van de buitenwereld en het
onbekend is waar en wanneer er gebombardeerd
wordt, leven de mensen in angst en onzekerheid.
Ook weet men niet of en wanneer de stroom weer
aangesloten wordt.
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Bij de gaarkeuken komen elke dag rond de 40 dak-
en thuislozen hun maaltijd gebruiken. Uit hygiénisch
oogpunt kunnen deze mensen niet gezamenlijk met
de vluchtelingen aan één tafel eten. Voor de winter
aten deze mensen buiten op het plein van de
gaarkeuken/kerk. Nu werd het daar te koud voor en
kon er een tent worden gekocht van de opbrengst
van de appelplukactie. Ook is er een houtkachel in
de tent geplaatst, zodat de dak- en thuislozen
heerlijk warm zitten.

Kindertehuis

Yura en ik hebben een bezoek gebracht aan een
kindertehuis is Dombok, hier 45 km. vandaan. In dit
tehuis wonen ruim 60 kinderen, die samen met hun
begeleiders, gevlucht zijn uit het oosten toen de
oorlog begon. In Oekraine worden deze kinderen
“wees” genoemd. Sommigen hebben daadwerkelijk
geen ouders meer. Van anderen zijn de ouders uit
de ouderlijke macht ontzet. De kinderen hebben
een traumatisch verleden, mede door de oorlog.
Met een transport uit Nederland zijn (alles

gesponsord) nieuwe winterlaarzen en een hockey-
en voetbaltafel meegekomen voor deze kinderen.
Met Kerst mochten wij de kinderen het evangelie
brengen. We hebben toen ook verschillende lekkere
dingen uitgedeeld, zoals chips en cola. Dat was feest
voor hen!
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Oovrlog ewtransport
In de afgelopen weken zijn er weer transporten
naar QOekraine geweest. Vanuit Hendrik-ldo-
Ambacht 6 busjes, 4 busjes uit Papendrecht en een
vrachtwagen uit Asperen. Duizenden kilo’s voedsel,
medische spullen, kleding, kaarsen enzovoort
mochten wij hier in Oekraine ontvangen!

Met vriendelijke groet, Yura en Stefanie Evsikov ——

De volgende dag konden er meteen busjes geladen
worden met humanitaire goederen voor het front.
Ook werd er een busjes met voedsel geladen voor
de gaarkeuken waar ca. 200 vluchtelingen en arme
mensen dagelijks een warme maaltijd krijgen. Een
stroom vluchtelingen kwam naar de opslag om een
voedselpakket op te halen en kleding uit te zoeken.
Eind januari vertrekt er weer een transport vanuit
Buurmalsen. Heeft u nog voedsel of andere spullen
die in Oekraine goed gebruikt kunnen worden? Op
www.stefanieinoekraine.nl/transporten vindt u de
inleverpunten.

Wij zijn de Heere dankbaar dat er in de afgelopen
periode weer voldoende transporten naar Oekraine
konden komen. Afgelopen zomer leek het wat af te
nemen. Wij willen u, na de Heere, hartelijk danken
voor uw blijvende steun en betrokkenheid bij de
nood van Oekraine. Ook vanuit de legergroep die
strijdt aan het front ontvingen wij een dankwoord/
oorkonde voor de hulp van de afgelopen 11
maanden.

Renovatie huisy

Een half jaar geleden liet ik u weten over de
verbouwing van ons huis. De verbouwing binnen is
bijna klaar. Hier zijn wij blij en dankbaar voor!
Binnenkort hopen we er te gaan wonen, met het
vooruitzicht regelmatig minder elektriciteit te
hebben. In de straat waar ons huis staat is er maar
enkele uren per dag stroom. Dit zal even wennen
zijn en om aanpassingen vragen. Omdat het huis erg
zakt, moet de fundering verstevigd worden. Dat zal
ook binnenkort gebeuren.

Verlof exvpresentutie

D.V. 15 februari hoop ik 2 weken met verlof naar
Nederland te komen. Helaas kan en mag Yura i.v.m.
de oorlog de grens niet over, dus hoop ik alleen te
komen. DV. donderdag 16 februari zal er een
presentatieavond gehouden worden waarin ik zal
vertellen over het werk in Oekraine. De
presentatieavond zal gehouden worden in het
Hoornbeeck College te Rotterdam. Inloop 19:30 uur,
de avond begint om 19.45 uur. Verdere informatie
volgt nog via een flyer en op de website.

Lees meer op de website: www.stefanieinoekraine.n!
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MaC ht|g I ng U kunt dit formulier toesturen aan: @
Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn ®

_ . _ Aanhef * wiyst kinderen de Weg
Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraine.

Bestemming *

() Project Bethesda (gehandicaptenhuis)

() Noodhulp Oekraine Stefanie Evsikov — de Wildt

- . . . Adres *

() Persoonlijke sponsoring Stefanie & Yura Evsikov

Giftbedrag®

e Postcode + woonplaats *

Ingangsdatum*

IBAN* NL.

..... - .= 20.

kmachtigu®
() maandelijks ( ) perkwartaal ( ) perjaar ( ) éénmalig Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer

afgeschreven t.g.v. rekeningnummer
NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.

Bid en dankt u mee?

— Bidden voor vrede in Oekraine — Danken voor de vele humanitaire hulp
— Bidden dat we de renovatie van ons huis kunnen — Danken voor de zwangerschap
voltooien

Gebruik de hyperlink hieronder om te betalen via een betaalverzoek:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=t01g9RIEShScIWx9tplQ7w&gsl_reqcnt=1
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen om een gift te geven:

Al uw giften gaan naar stichting Kimon en zijn belasting aftrekbaar. Van dit geld
worden spullen en eten gekocht voor de vluchtelingen, betalen we de benzine en
de transporten en andere noodzakelijke dingen met betrekking tot Stefanie, Yura
en de vluchtelingen in de gemeente. Hartelijk dank voor uw donatie!
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