Beste lezers, gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Na 2 weken op verlof in Nederland te zijn geweest
is het weer fijn om thuis in Oekraine te zijn. Het was
fijn om iedereen weer even gezien te hebben.
Helaas kregen wij, net als veel mede-Nederlanders,
griep te pakken waardoor enkele afspraken niet
door konden gaan. Debora is met paracetamol de
terugvlucht goed doorgekomen.

Kindertehuis Bat' ovo

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik over het
kindertehuis wat gesloten moest worden, maar ook
weer toestemming kreeg van de overheid om open
te gaan, mits een en ander gerenoveerd zou
worden. De overheid subsidieerde wel de renovatie
van het gebouw, maar niet het opknappen van de
tuin. Deze was begroeid met doornen en distels. De
overheid eiste dat ook de tuin opgeknapt moest
zijn, anders mocht het kindertehuis op 1 april niet
heropend worden. De directrice belde ons om dit te
vertellen. We vroegen ons af wat we konden doen
en wie we om hulp konden vragen. We hebben het
in gebed voor de Heere neergelegd. Half februari
kwamen er 2 gezinnen naar Oekraine om hulp te
bieden. We hadden nog geen specifieke taak
bedacht voor hen. Maar de Heere wist wat nodig
was om te doen! En zo gebeurde het dat 2 mannen
en 4 jongeren uit Nederland een paar dagen hard
gewerkt hebben in de tuin van het kindertehuis. Wij
kijken er naar uit om DJV. in april weer de
kindermiddagen te mogen gaan houden in het
kindertehuis.

Met liefde onparinds

Kind cdd
Om de week mogen wij een kindermiddag houden
in de kerk van Berehove, waar ook de gaarkeuken
is. Het zijn altijd mooie middagen waarin het
vertellen van het Evangelie centraal staat. We
behandelen verschillende thema’s uit de bijbel. Op
dit moment behandelen we de 10 geboden. Het
aantal kinderen dat komt kan verschillen. De ene
keer zijn er meer kinderen dan de andere keer.
Maar afgelopen week ( 2e week maart) was er een
nieuwe jongen, Dima van 10 jaar. Hij luisterde met
open mond naar het Bijbelverhaal wat Yura
vertelde. Dima, zijn vader en oma zijn vluchtelingen
vanuit de frontlinie. Oma komt sinds enige tijd bij
ons naar de kerk. Afgelopen zondag kwam zijn oma
in de kerk naar mij toe en vertelde hoe geweldig
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Dima de kindermiddag vond en dat hij al weer uit
keek om de volgende keer weer te komen. Wat
doen zulke berichten ons goed! Wilt u blijven
bidden voor deze middagen? Zonder de hulp van de
Heere kunnen wij deze middagen niet houden.
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Twee geginnen brachfes een begoekje
Half februari zijn er, zoals ik al schreef, 2 gezinnen
naar Oekraine gekomen. Ze vertellen er zelf het
volgende over: Van 21 t/m 28 februari gingen wij
(Cor & Anja Vat met 2 zoons en Esther & Cornelis
Breen met 4 dochters) op reis naar Oekraine. Bij
elkaar zijn we 4 volle dagen in Berehove geweest.
Zondags bezochten we de kerkdienst in Berehove.
We kregen daar een warm welkom. In de eerste
preek werden we opgeroepen om Gods Woord
nauwkeurig en volledig op te volgen en niet maar
een klein beetje. In de tweede preek werd iedereen
opgeroepen om zijn talenten in te zetten en zuiver
te gebruiken in Gods Koninkrijk. Opvallend in beide
preken was de praktische toepassing voor ons
dagelijks leven. De dagen erna heeft een aantal van
ons geholpen om de tuin van het kindertehuis in
Bat’ovo vrij te maken van de doornen en distels. De
vrouwen zochten kleding uit in de opslag voor een
gezin met een klein meisje. Daarna bezochten ze de
kleuterschool van Anja Ivantsu-Graveland. Het was
mooi om van haar te horen hoe het Evangelie ook
op deze school verspreid mag worden onder de
kinderen en hun ouders. Dinsdags moest de kerk
schoongemaakt worden en maakten de vrouwen
zich daar verdienstelijk. Dinsdagmiddag bezochten
we met z’'n allen het ouderentehuis van Wadim en
Sweta. In dit ouderenhuis wonen 7 omaatjes die
met veel liefde worden verzorgd. We hebben de
omaatjes met elkaar Psalm 134:3 toegezongen. Wat
waren deze mensen blij met ons bezoek.

Met vriendelijke groet, Yura, Stefanie en Debora Evsikov

Je zag ze gewoon stralen! Volgens Wadim gebruiken
ze er geen antibiotica, maar alleen maar liefde. En
dat was merkbaar. Voordat we weggingen deed
Wadim nog een gebed met ons. We spreken niet
dezelfde taal, maar toch begrepen we elkaar en dat
gaf verbondenheid.

Woensdagmiddag maakten we voedselpakketten
klaar in de opslag en brachten we deze naar
verschillende arme gezinnen. Het was fijn dat we
ook boekjes met Bijbelverhalen konden uitdelen.
Een oude vrouw leest deze boekjes voor aan de
kinderen in het getto; hopelijk tot zegen! Het was
een indrukwekkende middag en de
leefomstandigheden van veel mensen heeft ons
enorm aangegrepen. Soms was ondanks de
moeilijke leefomstandigheden een groot
geloofsvertrouwen zichtbaar. Wat voelden we ons
beschaamd.

Elke woensdagavond is er een bidstond in de kerk.
Hier sloten we ons bezoek aan Oekraine mee af. Er
werd gebeden voor verschillende noden van
gemeenteleden en voor een veilige terugreis voor
ons. Ook werd er gedankt voor Gods trouwe zorg,
onder andere door de hulp(goederen) en bezoeken
uit Nederland. We hebben veel verbondenheid en
liefde ervaren en een stukje van ons hart is in
Oekraine achtergebleven.

De Heere gaf dat we met elkaar in onderlinge
verbondenheid deze reis mochten maken. Soli Deo
Gloria! (Kijk voor een filmpje van deze reis op de
website: www.stefanieinoekraine.nl/blogs)
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Transportew

Al 3 jaar worden vanuit Nederland humanitaire
transporten georganiseerd. Dat betekent ook 3 jaar
oorlog! Drie jaar rouw, verdriet, verwoesting, pijn
en gemis. Maar door deze vreselijke jaren mogen
wij de Hand van de Heere zien. Eén van deze
zegeningen en leiding van de Heere zijn de
humanitaire goederen. Wij hadden al lang verwacht
dat de transporten in de loop van de tijd wel af zou
zwakken. Maar de Heere blijft zorgen! Na de Heere
hartelijk dank voor de trouwe hulp in de afgelopen
jaren. Afgelopen februari mochten er verschillende
transporten aankomen in Oekraine. Drie busjes uit
Alblasserdam, een vrachtwagen en busje uit
Hendrik-ldo-Ambacht/Dirksland. D.V. 31 maart staat
er weer een vrachtwagen gepland uit Hendrik-Ido-
Ambacht/Dirksland en D.V. 10 april staat er een
transport gepland vanuit Alblasserdam.

— Lees meer op de website: www.stefanieinoekraine.nl
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MaC ht|g | ng U kunt dit formulier toesturen aan:

Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn

Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraine.
Bestemming *
() Noodhulp Oekraine Stefanie Evsikov — de Wildt

Q Persoonlijke sponsoring Stefanie Evsikov — de Wildt

Giftbedrag *

Ik machtig u *

() maandelijks ( ) perkwartaal ( ) perjaar ( ) éénmalig

Bid en dankt u mee?

s

Aanhef * wiyst kinderer de Weg

IBAN *  NL.

Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer
afgeschreven t.g.v. rekeningnummer
NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.

— Bidden voor de opening van het kindertehuis — Danken voor het verlof in Nederland
en dat het kinderwerk weer mag starten. — Danken voor de nieuwe kinderen van de
— Bidden voor de geplande transporten kindermiddag

Gebruik de hyperlink hieronder om te betalen via een betaalverzoek:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=k3W-REZaT_uiTcSSWWPtPQ

U kunt ook de QR-code hiernaast scannen om een gift te geven:

Al uw giften gaan naar stichting Kimon en zijn belasting aftrekbaar. Van dit geld
worden spullen en eten gekocht voor de vluchtelingen, betalen we de benzine en
de transporten en andere noodzakelijke dingen met betrekking tot Stefanie, Yura
en de vluchtelingen in de gemeente. Hartelijk dank voor uw donatie!
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