
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik over de
vluchtelingenopvang waar alleen moeders met hun
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Kinderwerk in de
vluchtenl ingenopvang

in alles bij kon staan. Kraamzorg thuis is er niet.
Bij thuiskomst was het voor Yura best even
wennen om als kraamvader bij te moeten
springen.
Het aangeven van Rebekka zorgde, net als bij
Debora, voor de nodige problemen omdat Yura en
ik allebei geen Oekraïners zijn. We werden van het
kastje naar de muur gestuurd. In het systeem was
niet terug te vinden dat ik bevallen was en toch sta
ik met een kindje in mijn armen! Ettelijke
bezoekjes aan het gemeentehuis en telefoontjes
aan de hoofdarts verder, konden wij na 7 weken
Rebekka eindelijk aangeven.
Grote cultuurverschillen dus, maar ik merk ze lang
niet altijd meer op. Gelukkig maar! Het zou me
veel strijd kosten om een normaal leven te kunnen
leiden in Oekraïne.

Geboorte Rebekka
Dit is de eerste nieuwsbrief na mijn
zwangerschapsverlof. Uit Gods Hand mochten
wij jongstleden 8 juli een dochter en zusje,
Rebekka genaamd, ontvangen. Wij zijn de Heere
dankbaar dat alles wonderlijk goed mocht gaan
en dat Rebekka gezond mag zijn. Ik neem u mee
naar het leven in de Oekraïense cultuur rondom
de bevalling en kraamzorg. Twee weken voor de
bevalling werd ik al opgenomen in het
ziekenhuis. Een ziekenhuis dat vergeleken met
die in Nederland vele verschillen kent. Het is de
bedoeling dat je zelf de warme maaltijd op een
andere afdeling haalt, met je eigen
meegenomen bord en bestek. Ook zorg je zelf
voor voldoende toiletpapier. Als hoogzwangere
vrouw heb je hulp nodig om in een
hooggeplaatste douche te kunnen stappen. De
hygiëne van een schone badkamer en toilet is
ver te zoeken. ’s Nachts werd ik regelmatig
wakker van het loeiende luchtalarm. De
echtgenoot mag niet bij een keizersnede
aanwezig zijn, maar wij kregen, heel bijzonder,
wel toestemming dat Yura bij mij mocht blijven
in het ziekenhuis. De verzorging voor de
kraamvrouw en baby op de kraamafdeling is
nihil. Wat was ik dankbaar dat Yura de 3 dagen
dat Rebekka en ik in het ziekenhuis waren ons 
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Transporten

kinderen worden opgevangen. Vaders zijn
gesneuveld, strijden nog aan het front, of zijn er
om een andere reden niet meer. Deze moeders en
kinderen zijn getraumatiseerd door wat zij tijdens
de oorlog hebben meegemaakt. Het verlangen
ontstond om ook in deze opvang kindermiddagen
te organiseren en zo het Evangelie te mogen
verspreiden. De eerste kindermiddag werd
gehouden aan het begin van mijn
zwangerschapsverlof. Ik kon er daardoor helaas
niet bij zijn. Maar Yura kreeg goede ondersteuning
van twee vrouwen die ook dienen in de
kinderopvang. Ook leden van de JV hielpen mee
met het doen van de spelletjes tijdens de
kindermiddagen. Zaterdag 27 september was mijn
eerste keer om de kindermiddag te houden. Op de
website, facebook of instagram kunt u een filmpje
van deze middag vinden. In de volgende
nieuwsbrief hoop ik meer te vertellen over deze
kindermiddagen.

Tijdens mijn zwangerschapsverlof hebben de
hulptransporten op een laag pitje gestaan.
Inmiddels zijn de hulptransporten weer in volle
gang gestart. Een transport uit Alblasserdam
mocht hier alweer verschillende goederen voor de
gaarkeuken, vluchtelingen, armen en het front
brengen. Deze week arriveert een transport in
samenwerking met de transportgroepen uit
Dirksland, Rotterdam en Hendrik-Ido-Ambacht. De
hulptransporten blijven nog steeds nodig! Wilt u
goederen of een financiële gift doneren, kijk op de
website onder het kopje transporten. Lijkt jij/u het
leuk om met een transportgroep mee te gaan
neem dan contact op met de TFC.
Vorige maand konden we niet meer terecht bij
onze huidige opslag waar alle vrachtwagens hun
spullen losten. We hebben gebeden en gezocht
naar een nieuwe opslag. In geloof hebben we een
vrachtwagen laten komen richting Oekraine. Toen
deze onderweg was werd ons een nieuwe opslag
aangeboden in ruil voor een zak aardappels. Net
op tijd. Onze God heeft voorzien!

eerder slechter dan beter. Nog steeds komen elke
dag mensen om of raken gewond. In deze
moeilijke tijd zien en horen wij veel
verschrikkelijke dingen, maar mogen ook de hand
van God in dit alles zien. Serge komt uit de
provincie Kiev. Hij is een Christen. Hij ging samen
met Yura naar dezelfde kerk. Aan het begin van de
oorlog werd hij meegenomen om te dienen aan
het front. Het leven aan het front is erg zwaar.
Naast het grote gevaar voor eigen leven, zijn de
levensomstandigheden bar. Regelmatig stuurde
Serge ons een filmpje vanuit zijn slaapholletje in
de loopgraven. In de herfst liepen deze echter vol
met water en modder, dus moest hij samen met
een medestrijder in een klein holletje liggen.De
herfst was erg nat en grauw en de winter zeer
koud met temperaturen van -20 graden.
Regelmatig konden wij Serge een klein beetje
verlichting geven in de barre situatie waarin hij
verkeerde, door de nodige humanitaire goederen
te sturen. Goederen uit Nederland zoals voedsel in
blik, koffie, een generator, winterslaapzakken en
thermo-ondergoed. Sommige dagen werd er hevig
gevochten en stuurde hij een berichtje of wij wilde
bidden. Meerdere keren is Serge aan de dood
ontsnapt. Hij heeft veel kameraden zien
omkomen.
Tijdens een telefoongesprek, vanwege de
verjaardag van zijn zoon, met zijn vrouw, is Serge
ernstig gewond geraakt door scherven van een
artilleriegranaat. De scherven zijn in zijn longen,
been en hoofd terecht gekomen. Hij raakte in
coma en de artsen gaven niet veel hoop. Veel
gebeden zijn opgezonden voor Serge. Na enkele
dagen ontwaakte Serge uit de coma. Voor de
artsen onmogelijk, maar mogelijk bij God. Een
wonder! Serge heeft nog een lange weg te gaan
naar herstel. Daarom vragen wij opnieuw uw
gebed voor hem en zijn familie. Gebed, niet alleen
voor Serge, maar ook voor duizenden andere
gewonden en strijdende soldaten.

Getuigenis

Oliebollenact ie
D.V. vrijdag 21 en zaterdag 22 november
organiseert de TFC weer de jaarlijkse
oliebollenactie. Meer informatie volgt z.s.m. op de
website. Zet de datum alvast in uw agenda.

Met vriendelijke groet,
Yura, Stefanie, Debora en Rebekka Evsikov

Lees meer op de website: www.stefanieinoekraine.nl
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Het is al ruim 3 ½ jaar oorlog. De situatie wordt 
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Gebruik de hyperlink hieronder om te betalen via een betaalverzoek:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=k3W-REZaT_uiTcSsWWPtPQ 

U kunt ook de QR–code hiernaast scannen om een
gift te geven:

Al uw giften gaan naar stichting Kimon en zijn belasting
aftrekbaar. Van dit geld worden spullen en eten gekocht voor de

vluchtelingen, betalen we de benzine en de transporten en
andere noodzakelijke dingen met betrekking tot Stefanie, Yura en
de vluchtelingen in de gemeente. Hartelijk dank voor uw donatie!

Bid en dank punten :
Wilt u danken voor:
- Voor de geboorte van Rebekka
-Dat de Heere het leven van
Stefanie spaarde
-Dat Stefanie haar bediening na
haar verlof weer mocht oppakken
-Dat het kinderwerk tijdens haar
verlof voortgang mocht hebben

Wilt u bidden voor:
- Voor vrede
- Voor Serge en de andere
soldaten aan het front
- Voor de aankomede
transporten
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