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OekraïneOekraïne

Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Om te beginnen wil ik jullie hartelijk bedanken voor het meeleven in de periode van voorbereiding. Dit heeft mij 
bijzonder goed gedaan.

De laatste weken en het afscheid

Het was een drukke periode voor mijn vertrek. Er moest veel geregeld 
worden. Alle spullen en kleertjes die ik kreeg moesten uitgezocht 
worden. We hebben heel veel kleertjes gekregen, hartelijk dank 
hiervoor! Er zijn 24 bananendozen op transport gegaan en de rest ging 
met ons mee. Ik zag er tegenop om afscheid te nemen, maar naarmate 
dat dichterbij kwam, werd dat gemakkelijker omdat ik steeds meer het 
verlangen kreeg om naar Oekraïne te gaan. De zaterdag voor mijn 
vertrek hadden we nog een afscheidsbijeenkomst met familie en 
kennissen.

Vertrek en aankomst in Oekraïne

Dinsdagochtend 18 april vertrokken wij met een volgeladen bus. We 
hebben de reis in 2 dagen verdeeld met een overnachting in Hongarije. 
Woensdagmiddag arriveerden we in Beregszász (Beregowo), mijn 
woonplaats. Ik werd verwelkomd door het team wat hier werkzaam is. 

en leefomgeving. Op zondag hebben zij in Beregszász ook een kerkdienst 
meegemaakt.

Eerste dagen werken

De dag dat mijn ouders en Jan vertrokken, was ook gelijk mijn eerste werkdag. Het 
is fijn om weer terug te zijn op de plek waar je maanden naar toegeleefd hebt. Toch 
was het best even wennen om mijn draai te vinden in het werk. Eerder was ik hier 
als deelnemer van een werkvakantie en nu als vrijwilliger, dan heb je toch meer 
taken en bezigheden.  
In Oekraïne hebben wij ook Koningsdag gevierd met de zusters, dokters en 
kinderen. De kinderkamer hadden we mooi versierd met oranje ballonnen en 
slingers en de kinderen kregen rood, wit, blauw en oranje kleren aan. Uit 
Nederland hadden wij echte Nederlandse producten meegenomen, zoals: kaas, 
stroopwafels, drop en zelfgemaakte oranje tompoucen. Met de zusters hebben we 
een maaltijd genuttigd met Nederlandse producten. 

Koningsdag met de zusters

Met mijn ouders en broer Jan

Dit team bestaat uit een teamleider en drie andere vrijwilligers uit Nederland, die net als ik in het ziekenhuis 
werken. In de dagen dat mijn ouders en Jan er waren, heb ik hen een stukje van Oekraïne laten zien: de 
markt (die is hier veel groter dan in Nederland), de bergen (ik woon in het berggebied de Karpaten) en 
natuurlijk het ziekenhuis waar ik werk. Het is fijn dat zij nu ook een beeld hebben van mijn toekomstige werk-



Gebeurtenis in het ziekenhuis

Uiteraard zijn er heel veel dingen gebeurd in het ziekenhuis. Hieronder een verhaal uit de vele verhalen. Ik was 
aan het werk toen er een heel klein, mooi meisje binnen gebracht werd van nog geen 5 pond. Ik mocht voor 
haar zorgen. Maar 2 dagen later ging ze toch van de kinderkamer omdat haar moeder (17 jaar) graag hier in 
het ziekenhuis wilde proberen om voor haar kindje te zorgen. Het was bijzonder dat deze moeder opeens een 
beetje Nederlands tegen mij begon te praten. Ze vertelde dat ze in een internaat had gewoond, omdat ze niet 
thuis kon wonen. Door een Nederlandse stichting ging ze als kind in de zomervakantie elk jaar naar een gezin 
in Nederland, zo heeft ze dus een beetje Nederlands had geleerd. Ze vroeg ook aan mij: ‘’Wat doe jij hier? In 
Nederland is het toch veel beter?’’ Ik heb haar uitgelegd dat ik hier ben om deze kinderen liefde en aandacht te 
geven. Ze heeft ons gevraagd of wij de stichting, waarmee ze altijd naar Nederland ging, wilde inlichten, omdat 
ze bij haar familie ook niet echt welkom is. Ze heeft dus geen onderdak en werk en dus ook geen geld. Wij 
hebben uiteindelijk de juiste stichting gevonden en ze zijn bezig om hen weer in contact te brengen met elkaar 
zodat zij gesteund kan worden waar nodig is. Zal deze moeder en de baby een toekomst hebben op het 
zigeunerkamp of beter? Het gebed voor deze mensen is onmisbaar. We hopen dat ze verder geholpen 
worden.

Nieuwe woning

Woensdag 3 mei ben ik verhuisd naar mijn nieuwe woning. Al mijn 
spullen uit mijn tijdelijke woning konden weer worden overgebracht 
naar mijn nieuwe huis. Dit huis heeft een hele verbouwing achter de 
rug en is heel mooi opgeknapt.

In het ziekenhuis

De eerste avond in mijn nieuwe woning kreeg ik meerdere 
stroomschokken tijdens het douchen. De stopcontacten van de boiler 
waren blijkbaar nog niet geaard. Mijn lichaam heeft hierdoor grote 
schokken gekregen en ik moest worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Ik had een erge druk in mijn hoofd, voelde me duizelig en had allemaal 
tintelingen in mijn lichaam. In het ziekenhuis heb ik hartfilmpjes en 
andere controles gekregen, dat was allemaal goed. Toch moest ik 5 
dagen in het ziekenhuis blijven voor de eventuele complicaties die 
konden optreden. Het was raar dat ik nu in hetzelfde ziekenhuis lag als 
waar ik ook werkte. Ik wist dat het ziekenhuis hier niet alle 
voorzieningen had en dat heb ik nu ook zelf ervaren. Ik vond het heel fijn dat ik steeds bezoek kreeg van mijn 
teamleider en de Nederlandse collega’s, ze hebben mij goed ondersteund. Na 5 dagen mocht ik naar huis, 
waar ik nu verder herstel. Toen ik mij beter voelde besefte ik dat de Heere mij heeft willen sparen, daar ben ik 
erg dankbaar voor. Het had heel anders kunnen aflopen. Dan besef je dat de dood ieder uur wenkt en dat je 
bereid moet zijn. Soms probeer ik het ziekenhuis waar ik werk te bezoeken. Maar na enige inspanning komt de 
druk in mijn hoofd terug, zodat ik weer moet rusten. Maar iedere dag ga ik vooruit en ik kijk er erg naar uit om 
straks weer in het ziekenhuis te gaan werken. Wilt u bidden voor verder herstel?

     

Aanmelden nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt nu voor de laatste keer op papier in 
de kerkbode. Wilt u altijd de nieuwsbrief blijven ontvangen? Mail 
dan naar tfc@stefanieinoekraine.nl. U ontvangt dan de 
nieuwsbrief via de mail. Dit zullen nieuwsbrieven zijn met meer 
foto’s dan de nieuwsbrieven die op de website staan, in verband 
met privacy overwegingen. Wilt u meer informatie en op de 
hoogte blijven van de werkzaamheden, dan kunt u dit ook 
volgen via de blog op mijn website: www.stefanieinoekraine.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Stefanie de Wildt

Het voorste gedeelte is mijn woning

In het ziekenhuis
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