U‘@M@O—@

Het is avond, Debora ligt net op bed en dan kan
ik dingen doen waar ik overdag niet aan toe
kom. Voor mij ligt het lesprogramma voor de
aanstaande kindermidda% de spullen voor het
knutselwerkje en mijn laptop om de laatste
nieuwsbrief - te  schrijven  voordat  mijn
zwanierschapsverlof ingaat. Mijn gedachten
laat ik even gaan. A.s. zaterdaE (als u dit leest
dus alweer achter de rug) zal ik voor de laatste
keer aanwezig zijn bij de kindermiddag In
verband met mijn zwangerschapsverlof. Wat zal
ik de middagen missen, maar het geeft ook rust
dat het kinderwerk tijdens mijn verlofperiode
door kan gaan.

0 vang oo
wluchtelingen

In Beregowo ziljn verschillende opvangmogelijk-
heden voor vluchtelingen. Er blijven nieuwe
viuchtelingen komen, omdat er op verschillende
plekken in Oekraine meer dreiging en gevaar is
ontstaan. Sinds enkele weken is er een nieuwe
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opvang bijgekomen. In deze opvang worden enkel
alleenstaande moeders met kinderen opgevangen.
Vrouwen die hun man verloren hebben in de strijd,
vrouwen waarvan de mannen nog strijden aan het
front, of die door andere omstandigheden

alleenstaande moeder zijn geworden. Wij hoorden
van deze opvang en zijn toen met het hoofd gaan
praten over de situatie in de opvang. Het gebouw
waar de vrouwen en kinderen verblijven is net

gerenoveerd, alleen de laatste puntjes moeten nog
op de i gezet worden. De opvang is onderdeel van
de overheid en ontvangt gedeeltelijk een
vergoeding. Aan veel dingen is echter niet gedacht.
Zo is er bijvoorbeeld wel een speelkamer, maar
nauwelijks speelgoed. Er zijn aanrechten waar de
moeders zelf kunnen koken, maar geen pannen.
Dit materiéle probleem hebben we deels kunnen
oplossen door hulp te vragen vanuit Nederland. Ik
hoefde maar één spraakberichtje naar Nederland
te sturen, met daarin de hulpvraag naar spullen,
en een aantal dagen later werden de spullen met
het toch al geplande transport meegeleverd.



http://www.stefanieinoekraine.nl/

Wat is het dan fijn om een groot en goed netwerk
in Nederland te hebben met mensen die klaar
staan om te helpen. Nog vele malen ingrijpender
dan de materiéle problemen, is de mentale
toestand van deze mensen. Deze moeders met
kinderen zijn getraumatiseerd. Sommigen hebben
lange tijd in angst geleefd en hebben
verschrikkelijke dingen meegemaakt. Het greep
mij erg aan toen ik een moeder met zes kleine
kinderen tot tweemaal toe probeerde aan te
spreken en geen blijk van reactie terugkreeg.
Moeder bleef strak voor zich uit kijken, haar
kinderen filmpjes kijkend naast haar. Wat hebben
deze kinderen nog? Alles hebben zij achter moeten
laten, vader verloren of nog in de strijd aan het
front.

Nicuwe o-dzeni,n? rooi et
kindenwents

Zoals ik al zei vind ik het moeilijk deze kinderen
los te moeten laten i.v.m. mijn verlof. De leegte en
het verdriet van deze kinderen laat ons niet los.
Wij kunnen de pijn niet wegnemen, maar proberen

er voor hen te zijn. Wel kunnen we, met Gods
hulp, de kinderen vertellen van Hem en de Hoop
die er bij de Heere is. Een aantal weken van gebed
of de Heere een deur wilde openen ging voorbij.
Met het hoofd van de opvang hebben we ons
voorstel, om ook in deze opvang kindermiddagen
te houden, besproken. Ze nam ons voorstel
hartelijk aan! Toen wij haar meedeelden ook het
Evangelie te willen brengen reageerde zij ook daar
positief op. Wat is de Heere goed! Als ik dit schrijf
vindt de eerste kindermiddag bijna plaats. We
verwachten ca. 50 kinderen. De eerste keer zullen
we alleen kennis maken met de kinderen en
misschien wat zingen. Per keer moeten we
bekijken wat deze getraumatiseerde kinderen
aankunnen.

Yura en Olga, met wie wij samen het kinderwerk
doen, hopen deze zomer het kinderprogramma te
blijven organiseren. Willen jullie bidden voor deze
opvang?

Kindenmiddagen en

kindernteluis

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat het
kindertehuis in Bat'ovo na een renovatie weer
open zal gaan. De renovatie heeft wat langer
geduurd dan verwacht, maar volgende maand
hoopt het kindertehuis weer open te gaan. Wij
bidden de Heere om wijsheid hoe we het
kinderprogramma in dit kindertehuis weer op
kunnen starten. Voor de kinderen die naar de
kindermiddagen in de kerk van Beregowo komen,
is het nu zomervakantie. Daarom zijn er geen
kindermiddagen. Wel is er in de tweede helft van
juli een kinderkamp waar de kinderen ook voor
uitgenodigd zijn. Omdat wij dan ons tweede
dochtertje hopen te krijgen kunnen wij niet bij het
kinderkamp aanwezig zijn. In ons gebed zullen we
hen niet vergeten. Bid U mee?

Tna,won@en

In verband met mijn zwangerschapsverlof zullen
de transporten van juni tot en met september op
een laag pitje staan. We hebben voor deze periode
in Oekraine een voorraad opgebouwd zodat de
gaarkeuken wel door kan gaan met het koken voor
de vluchtelingen. Mochten er tekorten ontstaan,
dan kunnen er met het geld vanuit het noodfonds
goederen ingekocht worden. Tijdens het verlof zal

Yura doorgaan met het kinderwerk en de
humanitaire goederen die in de opslag staan
uitdelen en verder verspreiden. Wilt u voor

september graag een transport organiseren of
heeft u andere vragen dan kunt u contact
opnemen met de TFC. De inzamelpunten in
Nederland blijven wel gewoon open om er spullen
te brengen en ook uw financiéle steun blijft
welkom. Half september hoopt het eerste
transport vanuit Alblasserdam weer te vertrekken.
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MaC ht'gl ng U kunt dit formulier toesturen aan:

Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn

Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraine.
Bestemming *
() Noodhulp Oekraine Stefanie Evsikov — de Wildt

O Persoonlijke sponsoring Stefanie Evsikov — de Wildt

Ingangsdatum *
vor = wenees — 20,0,
Ik machtig u *

() maandelijks () per kwartaal () per jaar ( ) éénmalig

s -

Kimon

Aanhef * st kindenen de Weg
Voorletters + achternaam *

Adres *

Postcode + woonplaats *

IBAN* NL.

Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer
afgeschreven t.g.v. rekeningnummer
NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.

Wilt u danken voor: Wilt u bidden voor:
- de geopende deur die - Kinderwerk in

we kregen bij de vluchtelingenopvang en
vluchtelingenopvang kindertehuis

- Het zomerkamp in juli
- Voorspoedige bevalling



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=k3W-REZaT_uiTcSsWWPtPQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=k3W-REZaT_uiTcSsWWPtPQ

