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Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

gegaan. Wij komen ons terrein niet meer af, alleen André (de vader van het 
gezin) doet af en toe nog boodschappen. De maatregelen zijn in de afgelopen 
weken aangescherpt. We mogen bijvoorbeeld niet zonder mondkapje de straat 
op. Winkels zijn gesloten op de supermarkten na. Je mag je niet in 
natuurgebieden begeven. Niet met meer dan 2 personen op straat zijn en je 
moet 1,5 meter afstand houden. In het gebied waar ik woon lijken de mensen 
het allemaal nog niet erg serieus te nemen. Hier in Oekraïne zal het grote 
problemen veroorzaken als het nog verder gaat uitbreken. De ziekenhuizen 
liggen nu al vol en er zijn gemiddeld maar 3 beademingsapparaten per 
ziekenhuis. Terug naar Nederland in deze tijd wil ik niet. Ik mag weten dat de 
Heere mij hier heen heeft gestuurd en dat ik Hem hier mag dienen ook in deze 
coronatijd. Gelukkig kan ik grotendeels mijn werk blijven doen. Ik woon in bij het 
familiehuis en doe net zo goed mijn werk als voorheen, behalve de bezoekjes 
aan de internaten. 
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Het is lang geleden dat ik jullie geschreven heb. In de afgelopen 4 maanden is er veel gebeurt 
hier. Niet alleen in Oekraïne is het leven veranderd door het coronavirus, maar over heel de 
wereld. In Oekraïne kwam het virus wat later dan in Nederland, de hoogste piek moet hier nog 
komen. 6 Weken geleden ben ik uit voorzorg, samen met het familiehuis, in quarantaine  

Zorgen om en heeft hij grote angst ontwikkeld. Nu begint hij langzamerhand te 
wennen aan een nieuw leven. Hij heeft een rustig en lijdend karakter. Hij houdt 
van samen spelen met Snezsana en hij zorgt altijd goed voor zijn zusje.

Snezsana (4 jaar)
Snezsana heeft tuberculose, zij gebruikt nu medicijnen en vitamine. Zo zijn we 
met haar ook veel bezig met tekenen, leren en lichamelijke oefeningen. Ze is 
een mobiel meisje en houdt van mama helpen in de keuken.
 
Alonka (1,5 jaar)
Alonka is een meisje dat gehandicapt is geworden na de mishandeling van 
haar stiefvader. Ondanks dat ze 1,5 jaar is loopt en praat ze nog niet. Toen ze 
bij ons kwam wonen had ze alleen nog maar gelegen of soms bij iemand op 
schoot gezeten. Ze reageerde nog nauwelijks op wat er om haar heen 
gebeurde. Haar ontwikkeling komt overheen met een 9 maanden oude baby.  

Familiehuis
Inmiddels woon en werk ik al een half jaar in het familiehuis. In de vorige nieuwsbrief 
heb ik verteld dat het familiehuis 3 pleegkinderen had toegewezen gekregen. Nu 
wonen Dima, Snezsana en Alonka al 4 maanden bij ons. Zij zijn uit huis geplaatst en 
naar het kindertehuis overgebracht omdat hun stiefvader de kleine Alonka mishand-

Wij hopen en bidden veel dat de Heere 
haar geneest en sterker maakt. Ze is 
nu begonnen met op haar buik te 
kruipen, te zitten zonder ondersteuning 
en te staan op haar knieën. Wij moeten 
samen met haar nog veel artsen 
bezoeken om onderzoeken te laten 
doen om te weten wat we nu verder 
moeten doen. Elke dag doe ik 
fysiotherapie oefeningen met haar en 
de vele oefeningen mogen zeker 
vooruitgang geven.     

Financieel
Het gezin van Andre en Alona kent grote financiële problemen. Het gezin krijgt 
van de overheid een vergoeding voor de pleegkinderen, maar dit is niet genoeg

Dima (6 jaar)
Na wat Dima allemaal heeft meegemaakt in zijn ouderlijk thuis is hij gaan stotteren, maakt hij zich overal

deld heeft en hun moeder slecht voor hen zorgde. Na bijna een jaar in het kindertehuis te hebben gewoond 
mogen ze nu in het familiehuis wonen en ouders hebben die in liefde voor hen zorgen. Ik zal de kinderen nog 
verder aan jullie voorstellen.  
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om van rond te komen. André heeft geen vaste baan omdat hij voornamelijk voor zijn gezin moet 
zorgen, doordat het soms best pittig is met de pleegkinderen die elk toch hun eigen problemen hebben. 
André is nu druk bezig om rond het huis zijn eigen moestuin aan te leggen zodat ze zelfvoorzienend 
worden in groente en fruit. Ook maken ze hun eigen yoghurt, karnemelk en huttenkaas. Het goede 
nieuws is dat de sponsoring voor het familiehuis nu ook via de organisatie ‘’Kimon” loopt. Zo is uw 
bijdrage ook aftrekbaar van de belasting geworden. Na half Juni heeft het familiehuis geen financiën 
meer, mogen wij u om hulp vragen? U kunt de onderstaande machtiging invullen. Op de website vind u 
verdere informatie hoe en waarin u het familiehuis kunt helpen.   

Machtiging U kunt dit formulier toesturen aan:
Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn

Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraïne.

Bestemming *

      Project Pomichnaja Oekraine Stefanie de Wildt 
     
      Project Pomichnaja Oekraine familiehuis   

Giftbedrag *

€ …………

Ingangsdatum *

….. – …… – 20.…

Ik machtig u *

    maandelijks         per kwartaal        per jaar        éénmalig

IBAN *     NL. …………………………………..

Aanhef *

……………………..

Voorletters + achternaam *

…………………………………………

Adres *

…………………………………………

Postcode + woonplaats *

…………………………………………

Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer
afgeschreven t.g.v. rekeningnummer NL70 RABO
0157518744 van Stichting Kimon.

Alle kinderen uit het familiehuis

Coronatijd

Wat heeft deze coronatijd ons te zeggen? Veel mensen denken door financiële rijkdom een macht te hebben 
en alles zelf wel te kunnen zonder de Heere… Maar toen kwam het coronavirus en werd het leven 
gedeeltelijk stil gelegd, mensen zitten meer thuis en kunnen niet meer naar de kerk. Geld heeft hierin opeens 
geen waarde meer. Alleen Hij kan nu nog helpen! Laten we niet als eerste het verlossende middel zoeken om 
het virus niet te krijgen, maar laten we eerst de Eeuwige verlossing zoeken in Hem. 
Net zoals bij jullie is naar de kerk gaan ook hier niet mogelijk, wat zeker een gemis is. Maar laten we dan nu 
thuis in onze binnenkamers tot de Heere komen. (Jesaja 26: 20)
In deze tijd ligt er veel stil, zo kan ik dit voorjaar ook niet naar Nederland komen. Maar het werk van de Heere 
gaat door. Wat is het dan groot om te horen dat mensen in deze tijd tot Hem mogen komen. Zoekt en Gij zult 
vinden!

Met vriendelijke groet,
Stefanie de Wildt

Het familiehuis en de ouders van André en Alona


	Dia 1
	Dia 2

