Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een
tijd om te kermen, en een tijd om te springen;
(Prediker 3:4)

Deze tekst uit Gods Woord belooft ons dat er een
betere tijd komt na verdriet en rouw. Voor ons
weven deze verschillende tijden zich door elkaar
heen. In deze tijd van oorlog huilen en rouwen wij,
maar door ons nieuwe leven samen, mogen wij ook
blijdschap en vreugde ervaren.

Zojuist las ik verder in Prediker 3 vers 8b: Een tijd
van oorlog en een tijd van vrede. Al een half jaar
oorlog in Oekraine....maar er zal vrede komen!

Trowwenv

13 augustus ben ik met Yura Evsikov in het huwelijk
getreden. De zegen over ons huwelijk mochten wij
ontvangen in de kerk van Fastov. De weg naar ons
huwelijk was niet eenvoudig, of beter gezegd niet
“standaard”. Onder het kopje “getuigenis” leest u
hier meer over. Vrijdag 12 augustus reisde ik samen
met mijn geestelijke/Oekraiense ouders van
Beregowo naar Fastov. Een reis van ruim 10 uur
rijden. Onderweg zag ik verschillende
controleposten en beveiliging vanwege de oorlog.
Ondertussen liet ik mijn gedachten gaan over het

Qefaine

Met liefde ooy

afgelopen half jaar. Een half jaar geleden kwam ik
voor het eerst aan in Fastov. Gewoon eventjes op
bezoek bij de dominee, zo dacht ik. Dat eventjes
liep uit tot een week. Aan het einde van die week
leerde ik Yura kennen. Of beter gezegd hij stuurde
mij voor het eerst een berichtje;-). lk vertrok de
volgende dag weer naar Kirovohrad/Pomichnaja. 3
weken later brak de oorlog uit en ben ik naar
Beregowo gevlucht. Niet wetende wat er daar het
komende half jaar allemaal zou plaatsvinden. Zo
liet ik mijn gedachten gaan. Wat maakte ik me het
afgelopen half jaar zorgen of Yura i.v.m. de oorlog
de volgende maand wel weer op bezoek zou
kunnen komen. Zouden de treinen nog wel rijden?
Zou Yura, met zijn Russische nationaliteit nog wel
langs de controleposten komen? Zou Yura in het
huwelijk mogen treden ondanks zijn Russische
nationaliteit? Veel vragen en zorgen, die wij steeds
in de handen van de Heere mochten neerleggen.
De Heere heeft ons uit- en doorgeholpen. De Heere
de dank hiervoor!

Donderdag 25 augustus mochten wij onze bruiloft
nogmaals vieren,

voornamelijk samen met onze Nederlandse
familieleden en vrienden. Wij vierden dit in
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Het was een hele fijne dag. De
mijn familie maakte deze

Beregowo.
aanwezigheid van

bruiloftsdag heel bijzonder. Aan het begin van de
oorlog had ik nooit durven denken dat mijn familie,
zelfs in oorlogstijd, naar Oekraine zou kunnen
komen voor onze bruiloft. Onze trouwdienst in
Fastov en Beregowo kunt u nakijken op de blog via
de website.

{
Oorlog
De oorlog in Oekraine gaat nog in alle hevigheid
door. Al een half jaar wordt er elke dag op
verschillende plekken in het land gebombardeerd.
Voor veel mensen betekent dat elke dag angst,
onzekerheid, verdriet en pijn. Door de transporten
en uw sponsoring daarvoor kunnen wij te midden
van deze ellende in een behoefte voorzien. Er is nog
steeds, met name voor de soldaten, grote vraag naar
voedsel en verschillende materialen. Op de website
kunt u de lijst met benodigdheden vinden en waar u
het af kunt leveren.

Plukactie

De zaterdagen 17 en 24 september is er de jaarlijkse

plukactie. Een heerlijke en gezellige buiten activiteit.
Incl. een lekkere lunch. Het uurloon is voor

Stefanie. Dit levert elk jaar een mooi bedrag op.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de

Gelwiygenis

Met vriendelijke groet, Yura en Stefanie Evsikov ——

website. Je kunt je daar opgeven of een berichtje
sturen naar 06-14066785. We zien uit naar uw
komst!

Half juli is het klussen in ons huis begonnen. 2x is er
een klusteam uit Nederland geweest. Zij hebben
veel werk verzet! Ook is er sponsorgeld voor de
renovatie binnen gekomen. Na de Heere iedereen
hartelijk  dank daarvoor! Wij hopen in de
aankomende maanden verder te gaan met de
bouwklus. Tijdelijk wonen wij ergens anders.

Lees meer op de website: www.stefanieinoekraine.n!
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MaCht|g|ng U kunt dit formulier toesturen aan: @

Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn

. N _ ; Aanhef * wiyst kinderer de Weg
Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraine.

Bestemming *

O Project Pomichnaja Oekraine Stefanie de Wildt

Project Bethesda (gehandicaptenhuis)

] i Adres *
() Noodhulp Oekraine Stefanie de Wildt
Giftbedrag* e
e Postcode + woonplaats *
Ingangsdatum*
IBAN * NL.
..... — ... = 20.
Kmachtigu®
() maandelijks ( ) perkwartaal ( ) perjaar ( ) éénmalig Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer

afgeschreven t.g.v. rekeningnummer
NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.

Bid en dankt u mee?

— Bidden voor vrede in Oekraine — Danken dat we voor de wet mochten trouwen
— Bidden voor onze bediening — Danken voor de sponsoring voor de renovatie
van het huis.

Gebruik de hyperlink hieronder om te betalen via een betaalverzoek:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=t01g9RIEShScIWx9tplQ7w&gsl_reqcnt=1
U kunt ook de qr-code hiernaast scannen om een gift te geven:

Al uw giften gaan naar stichting Kimon en zijn belasting aftrekbaar. Van dit geld
worden spullen en eten gekocht voor de vluchtelingen, betalen we de benzine en
de transporten en andere noodzakelijke dingen met betrekking tot Stefanie, het
familiehuis en de vluchtelingen in de gemeente. Hartelijk dank voor uw donatie!
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