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Beste lezers, gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Na bijna een halfjaar ontvangt u hierbij weer een  zich mee. Bevallen in Oekraine, mijn zendingsland,
nieuwsbrief. Wat is er in de afgelopen maanden, is niet te vergelijken met Nederland. Ondanks al
zowel persoonlijk als in de bediening, veel gebeurd.  deze zorgen en tegenslagen overheerst de vreugde
De hoogtepunten deel ik graag met jullie.

Eenwdochter!

Op 4 juli 2023 mochten wij uit Gods hand een
mooie dochter ontvangen. We hebben haar
Debora Evsikova genoemd. Wij zijn de Heere
dankbaar voor dit grote wonder! Debora is via een
keizersnee ter wereld gekomen. De reden hiervan
is dat artsen te bang zijn om vrouwen uit het
buitenland op de natuurlijke manier te laten
bevallen, met als gevolg een verplichte keizersnee.
In het dossier staat een verzonnen reden waarom
de keizersnee is uitgevoerd. De zorg voor
kraamvrouw en kind kennen ze hier niet. Maar
gelukkig heeft Yura mij bij kunnen staan. De
aangifte van geboorte van Debora verliep ook heel
stroef. Het heeft 6 weken geduurd voordat het
gelukt is. Wij zijn een speciaal, internationaal
gezin. Yura is een Rus, Debora is Oekrainer en ik
een Nederlander.

Debora en ik lagen nog in het ziekenhuis toen
midden in de nacht het luchtalarm afging. Dacht ik
aan het luchtalarm gewend te zijn, deze keer gaf
het spanning en een gevoel van machteloosheid,
omdat ik niet zo maar weg kon vluchten als dat
nodig zou zijn. Debora is geboren in een land van
oorlog en dat brengt vragen en onzekerheden met
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Stowt kinderwerk in het kindertehuiy

Tijdens mijn zwangerschapsverlof heeft het
kinderwerk min of meer stil gelegen. Vanaf 1
september zijn we weer gestart. De directrice is
altijd blij om ons weer te zien en we werden dan
ook hartelijk verwelkomd. De kinderen zijn ook heel
enthousiast als wij weer komen. De kinderen komen
veel liefde en aandacht tekort. De tijd dat wij met ze
doorbrengen betekent veel voor hen. Elke week
horen ze een Bijbelverhaal, waar aandachtig naar
geluisterd wordt. Alle kinderen hebben hun eigen
geschiedenis waarom ze in het kindertehuis zijn
terecht gekomen. De verhalen van *Katalin en
*Sasja kunt u lezen in een blog op de website. Grote
zorgen hebben wij om *Katalin (17) en *Maxim (14).
Allebei sterk verslaafd aan alcohol en sigaretten. Ze
vertonen asociaal gedrag en schoppen letterlijk en
figuurlijk overal tegen aan. Wij proberen met hen in
gesprek te komen en hen te wijzen op de Heere
Jezus Christus, Die hen kan verlossen van deze
verslaving. Wij hopen het kinderwerk binnenkort uit
te kunnen uitbreiden.

De bediening in de gaarkeuken mag ook nog steeds
doorgaan. De zegen van de Heere, de middelen en
de financién zijn er nog en zolang die er zijn gaan
we er mee door, aldus de dominee uit Beregowo.
We zijn er getuigen van dat dit werk gezegend
wordt. In de afgelopen maanden zijn er dagelijks
vluchtelingen en bewoners van Beregowo tot
geloof gekomen. Afgelopen zomer mochten er 14
mensen gedoopt worden. Wat een groot wonder!

Transporter e de opslag

Na al ruim 1,5 jaar oorlog mogen er nog steeds
transporten naar Oekraine komen. Daar zijn wij
dankbaar voor! De nood onder de vluchtelingen is
groot! Veel vluchtelingen hebben niets meer. Alles
moesten zij achterlaten of is verwoest. Inkomen is
er (bijna) niet. Wat zijn ze dan ook blij met een
wekelijks  voedselpakket. We  zien  zowel
vluchtelingen komen als vertrekken. Vertrekkende
vluchtelingen hebben werk gevonden of konden
weer teruggaan naar hun woonplaats. Het komen
van vluchtelingen betekent dat de oorlog niet
voorbij is. Voor ons een mooie gelegenheid om deze
mensen met het Woord in aanraking te laten
komen. Bij de opening van de opslag staan zo rond
de 30 vluchtelingen te wachten totdat Yura een
korte preek houdt. Met elkaar wordt er gebeden.

Met vriendelijke groet, Yura en Stefanie Evsikov ——

. —
De vluchtelingen worden niet alleen lichamelijk

gevoed door de voedselpakketten, maar ook
geestelijk door het woord wat mag klinken. Ook
krijgen ze bijbels (lectuur) mee naar huis.

U kunt nog steeds humanitaire goederen inleveren.
Denk bijvoorbeeld aan houdbare producten,

incontinentiemateriaal, matrassen enzovoort. Kijk op
de website voor de lijst en de afleveradressen.

Dagopening in de opslag

Acliey

We zien terug op de fijne dagen van de fietstocht en
de perenplukactie. Met de fietstocht door midden-
Delfland hebben we € 1205,- opgehaald voor de
vluchtelingenzorg in Oekraine Het was een leuke en
gezellige dag met elkaar. De plukactie bracht het
bedrag van € 750,- op die voor de persoonlijke
sponsoring van Stefanie is.

We hopen op 2 december weer de oliebollenactie
te houden! Meer informatie volgt nog dus houdt de
website en/of uw telefoon in de gaten. En vergeet
niet de datum alvast in uw agenda te noteren.

Lees meer op de website: www.stefanieinoekraine.nl
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MaChUg I ng U kunt dit formulier toesturen aan: @
Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn ®

_ - _ Aanhef * wiyst kinderen de Weg
Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraine.

Bestemming *

() Noodhulp Oekraine Stefanie Evsikov — de Wildt

Q Persoonlijke sponsoring Stefanie Evsikov — de Wildt

Q Sponsoring renovatie gehandicaptenhuis Bethesda

Giftbedrag *
e Postcode + woonplaats *
ngangsdatum® s
IBAN * NL.
..... - ... — 20.
kmachtigu® s
() maandelijks ( ) perkwartaal ( ) perjaar ( ) éénmalig Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer

afgeschreven t.g.v. rekeningnummer
NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.

Bid en dankt u mee?

— Bidden voor vrede in Oekraine — Danken voor de vele geplande transporten
— Bidden en danken voor de (vele) mensen die tot — Danken voor het kinderwerk en bidden om
geloof zijn gekomen. uitbreiding.

— Bidden voor een oplossing voor de gaarkeuken in — Danken voor onze gezonde dochter Debora
de winter als het te koud wordt in de tent buiten. — Danken voor alle succesvolle acties

Gebruik de hyperlink hieronder om te betalen via een betaalverzoek:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=t01g9RIEShScIWx9tplQ7w&gsl_reqcnt=1

U kunt ook de QR-code hiernaast scannen om een gift te geven:

Al uw giften gaan naar stichting Kimon en zijn belasting aftrekbaar. Van dit geld
worden spullen en eten gekocht voor de vluchtelingen, betalen we de benzine en
de transporten en andere noodzakelijke dingen met betrekking tot Stefanie, Yura
en de vluchtelingen in de gemeente. Hartelijk dank voor uw donatie!
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