
Nieuwsbrief “Stefanie in Oekraïne”Nieuwsbrief “Stefanie in Oekraïne”

Nr. 03-2019

Met liefde omarmdMet liefde omarmd

Adresgegevens:

UKRAINE 90202 
Zakarpatska Oblast 

berehove/beregszász 
B. Chmelnytskoho 10/3 

Stefanie de Wildt 
06-10472040

sdewildt@kliksafe.nl

“Een blijk van meeleven
doet altijd goed.”

Bankgegevens:

Stichting Children’s Relief
NL93INGB0000003584
Omschrijving: Stefanie

de Wildt / 21450
Belasting aftrekbaar

“Met uw bijdrage kunnen
de kinderen de liefde 
en zorg krijgen die ze 

nodig hebben.”

www.stefanieinoekraine.nl
tfc@stefanieinoekraine.nl

OekraïneOekraïne

Dit keer schrijf ik u deze nieuwsbrief niet vanuit Oekraïne, maar 
vanuit Nederland. Ik mag namelijk voor 4 weekjes met verlof 
zijn. Het is fijn om nu weer even bij mijn familie te zijn. 
Vanmorgen ben ik er even voor gaan zitten om jullie te vertellen 
wat er in de afgelopen weken is gebeurt.
  

                                         
 

Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Ludmilla
In de vorige nieuwsbrief heb ik u om gebed gevraagd voor Ludmilla of wij 
voor haar een doorverwijzing mochten krijgen naar een specialist. Deze 
doorverwijzing mochten we krijgen. Ik mocht samen met Ludmilla naar 
een neuroloog in een ziekenhuis verderop. Daar is een CT-scan van haar 
waterhoofd gemaakt. Een aantal dagen later zou ik de uitslag horen in een 
ander ziekenhuis van een neurochirurg. De neurochirurg speelde de 
beelden van de CT-scan af. Wat schrok ik! Bijna haar hele hoofd was 
gevuld met water. Er waren bijna geen hersenen meer te zien, behalve 
haar hersenstam. De arts gaf aan niets meer voor Ludmilla te kunnen 
betekenen… We konden alleen nog wachten tot ze zou sterven…
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit nieuws heb moeten verwerken. En nu nog 
is het moeilijk, als ik zie hoe ze steeds magerder wordt en veel pijn heeft. 
Laten we bidden voor Ludmilla dat zij ook een schaapje van de Goede 
Herder mag zijn. Dan zal ze een volmaakt lichaam krijgen en voor eeuwig 
gelukkig zijn. 

In de laatste maanden kom ik regelmatig op het zigeunerkamp. Het zigeunerkamp 
waar Ludmilla ook woont. In de laatste weken mag het werk van de Heere gezien 
worden in dit kamp. Het begon allemaal ruim een half jaar geleden toen ik elke 
week Ludmilla bezocht. Sinds enkele maanden bezoek ik nu ook de buurvrouw 
van Ludmilla (Katalin heet ze). 3 maanden geleden toen ik weer op bezoek was in 
het kleine huisje van Katalin, vroeg ze mij: ‘’Waar ga jij naar de kerk?’’ en ‘’Mogen 
wij (zigeuners) daar ook naar toe?’’. Ik zei dat iedereen welkom is in de kerk. Wat 
was ze blij om dit te horen! De volgende dag (donderdag) was er kerk en heb ik 
haar opgehaald. Vanaf deze dag gaat ze elke zondag en donderdag trouw 
mee naar de kerk. Katalin kan niet lezen en schrijven en kan hierdoor niet uit 
de Bijbel lezen. Iemand hier uit de gemeente heeft een soort radio waar de 
bijbel in het Hongaars is opgezet. Ik heb haar deze bijbel(radio) gegeven. Ze 
was heel blij en dankbaar voor de Bijbel. Het was  

.

  

Het ziekenhuisproject
In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie verteld dat alleen Kevin nog in het ziekenhuis lag. Kevin is nu enkele 
weken geleden door moeder opgehaald en mee naar huis genomen. Heel fijn dat hij nu thuis mag opgroeien.  
Zo kwam de ziekenzaal leeg te liggen… Niet meer het geluid van ruim 10 kinderen die roepen om liefde en 
aandacht. De kinderen die voorheen achtergelaten werden in het ziekenhuis worden nu sneller overgeplaatst 
naar kindertehuizen of blijven thuis in niet altijd de beste thuissituaties. Het doet mij verdriet dat het werk wat ik 
graag mocht doen er nu niet meer is. Na mijn verlofperiode hoop ik nog ‘officieel’ afscheid te nemen van het 
ziekenhuis. (Het ziekenhuisproject in het ziekenhuis van Vinogradiv blijft wel gewoon bestaan)

                    

 

Zijn werk op het zigeunerkamp

zo’n groot geschenk voor haar! Ze luistert veel uit 
de bijbel, zelfs als ik haar onverwachts bezoek en 
als ik haar bel, dan hoor ik op de achtergrond de 
bijbel(radio). Naast Katalin hebben al meerdere 
mensen uit dit kamp het verlangen gekregen naar 
God en Zijn woord. U kunt het lezen op de blog op 
de website. Nu ik jullie dit mag vertellen, ben ik zo 
dankbaar dat God hier werkzaam is. Laten we 
bidden voor deze mensen dat ze tot geloof mogen 
komen. En bidden dat de boze geen plaats krijgt. 
Want waar God Zijn kerk bouwt, bouwt de duivel 
zijn kapel ernaast. Helaas heb ik dit ook al gezien 
in het kamp, dat de satan deze mensen wil 
aftrekken. Maar wij weten dat onze God de 
Almachtige is 



. 

Bezoek Midden-Oosten Oekraine
Net voor mijn verlof ben ik nog voor een aantal dagen in Pomichna geweest. Pomichna ligt in het Midden-
Oosten van Oekraïne en ligt 1200km van mijn woonplaats. 
Een Oekraïens echtpaar uit de gemeente hoopt daar binnenkort een familiehuis te beginnen. Ze hadden mij 
uitgenodigd om met hen mee te gaan als zij er weer heen moesten om verschillende documenten te regelen. Zo 
ben ik na bijna een etmaal reizen met de nachttrein aangekomen in Pomichna. Ik heb daar het familiehuis 
bezocht waar dit echtpaar 10 kinderen hoopt te gaan opvangen. Naast dit familiehuis staat nog een groot 
gebouw wat grote renovatie nodig heeft. Deze 2 gebouwen staan op het terrein van de kerk. Dit gebouw kan 
gebruikt/bestemd worden voor nieuwe projecten, zoals: een opvang voor 18+ jongeren, een ouderenhuis, een 
huis voor gehandicapte kinderen en/of een christelijke kleuterschool. Hierna heb ik een internaat bezocht met 
kinderen die minder begaafd zijn. Het schokte mij om te zien dat deze kinderen hier moeten opgroeien tussen 
de muren van het internaat-terrein. Het Oekraïense echtpaar heeft mij en u om hulp gevraagd. Het huis en een 
gedeelte van de inrichting van het huis is dan wel gesponsord, maar de inrichting is zeker nog niet voldoende 
om er te gaan wonen met 3 eigen kinderen en straks met aangenomen kinderen. U kunt dan denken aan 
beddengoed, keukengerei, stofzuiger, wasmachine enzovoort. En dan niet alleen materiële dingen, ook de 
maandelijkse kosten moet betaald worden. Het eerste jaar zal deze familie nog geen inkomen hebben omdat ze 
niet gelijk veel kinderen kunnen opnemen. Voor het eerste jaar hebben ze €500,- tot €600,- per maand nodig om 
rond te kunnen komen.  U kunt op mijn website meer informatie vinden over dit project en hoe u dit gezin kunt 
steunen. Het zou toch fijn zijn als er uiteindelijk 7 aangenomen kinderen in een liefdevol en warm gezin kunnen 
opgroeien, die anders in een internaat  opgegroeid zouden zijn. Het belangrijkste is dat deze kinderen nu over 
God en Zijn woord mogen horen. Helpt u mee?  (U mag het geld dan overmaken naar: NL52 RABO 
0314010041 T.n.v. S. de Wildt met de beschrijving: ‘’familiehuis Oekraïne’’)
Nu ik daar een aantal dagen ben geweest, laat die situatie daar mij ook niet los. Ik kan niet goed zeggen 
waarom, want ik wil helemaal niet verhuizen en alle Oekraïense kennissen achterlaten en zeker niet 1200km 
verder weg. Het leven daar is ook helemaal anders, het is veel armer dan waar ik nu woon. Toch laat het mij niet 
los. Het belangrijkste is dat ik de weg mag volgen die de Heere wil dat ik gaan moet. Ik wil u vragen om ook hier 
voor te bidden!

Met vriendelijke groet, Stefanie de Wildt

   

   

Machtiging U kunt dit formulier toesturen aan:
Stichting Children’s Relief, Postbus 2026, 2930 AA 

Krimpen a/d Lek

Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraïne van Stefanie de Wildt.

Bestemming *

Stefanie de Wildt / 21450

Giftbedrag *

€ …………

Ingangsdatum *

….. – …… – 201…

Ik machtig u *

    maandelijks         per kwartaal        per jaar        éénmalig

IBAN *

NL. …………………………………..

Aanhef *

……………………..

Voorletters + achternaam *

…………………………………………

Adres *

…………………………………………

Postcode + woonplaats *

…………………………………………

Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer afgeschreven 
t.g.v. rekeningnummer NL93INGB0000003584 van Stichting 
Children’s Relief.
U kunt het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving laten 
terugboeken als u zich bedenkt.
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