Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf staat naast
mij de bouwlamp aan. Niet omdat wij aan het
verbouwen zijn, maar omdat we weer zonder

elektriciteit zitten. Het gevolg van de vele
bombardementen op de elektriciteitscentrales.
In een tijdschema wordt vermeld wanneer we
stroom ebben. Hier wordt de afgelopen
periode streng mee om gegaan. Per dag hebben
we ca. 9 uur stroom, maar er zijn ook dagen dat
we maar 1,5 tot 2 uur stroom hebben. In eerste
instantie dacht ik dat het wel meeviel om geen
stroom te hebben, maar al gauw besefte ik hoe
afhankelijk we zijn van stroom. Het levert ook
stress op. In de paar uur dat we stroom hebben
moet er van alles gedaan worden. Alle
huishoudelijke karweitjes die om stroom
vragen, kinderen in bad doen, wifi gebruiken en
de telefoons en laptops opladen. We worden er
ook wel handig in om creatief om te gaan met
de weinig mogelijkheden die we hebben. Een
grote pan water verwarmen voor het bad om de
meisjes in te kunnen doen is snel gemaakt.
Andere dingen vind ik lastig om goed mee om te
aan. De tijd is zo kort om het huishouden te
unnen doen, dat ik het soms ook opgeef om
het in die korte tijd klaar te krijgen. Het helpt
me te bedenken dat mensen rondom
biLvoorbeeId Kiev en aan het front dagen achter
elkaar geen stroom hebben en daarnaast ook
geen water, gas en andere voorzieningen. Dan
en ik dankbaar voor wat we hier in Berehove
nog wel mogen hebben

géew&eev-ang,eeée

Afgelopen maand hebben we het Kerstfeest mogen
vieren. Het was een drukke, maar mooie maand
waarin  het Kerstevangelie op verschillende
plaatsen mocht klinken. In de vluchtelingenopvang
waar wij op zaterdag de kinderclub houden
hebben we het Kerstfeest gevierd, waarbij ca. 40
kinderen aanwezig waren. Kinderen, die samen
met hun moeders geévacueerd zijn vanaf het
front, komen zo in aanraking met het Evangelie.
Waren zij niet geévacueerd, dan hadden zij
misschien het Evangelie ook niet gehoord! Na
afloop kregen alle kinderen een gevulde
schoenendoos (gemaakt door een school in
Nederland) mee naar huis. Het mooiste cadeau
was toch wel de kinderbijbel geschreven door H.
van Dam die we mee konden geven. Ons gebed is
Fat de kinderen en hun moeders er veel uit mogen
ezen.

Ook werden er Kerstbijeenkomsten gehouden in
het kindertehuis, tijdens de kinderclub, in het
zigeunerkamp en voor de kinderen van de

zondagschool. Een filmpje van deze bijeenkomsten
staat op de website.



http://www.stefanieinoekraine.nl/
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Al ligt er hier een dik pak sneeuw, het weerhoudt
de transportgroepen er niet van om de nodige
hulpgoederen naar Oekraine te brengen. De
komende weken verwachten we een aantal
vrachtwagens van verschillende transportgroepen
en organisaties. Wij zijn heel dankbaar dat de
transporten nog steeds doorgang mogen hebben.
We zien dat echt als een zegen van de Heere. Half
februari vindt er een verbetering in de opslag
plaats. Er komt binnenkort een koelcel uit
Nederland waarin producten vorstvrij en muisvrij
(wel zo fijn!) opgeslagen kunnen worden. Om de
koelcel te kunnen plaatsen is het nodig om wat
aanpassingen aan te brengen. Een groep
Nederlandse mannen hoopt deze klus te klaren.
Met deze verbetering kunnen we meer en vaker
groenten uit Nederland laten komen en kan er
efficiénter gewerkt worden. Het grootste gedeelte
van het voedsel gaat naar de gaarkeuken, waar
dagelijks 600 maaltijden worden gekookt.

Zo-ng;eei}&e Jze,ni,o-tﬂe

In een land van oorlog kent iedereen zorgen en is
er veel onzekerheid van allerlei aard. Raketten en
drones die huizen en gebouwen verwoesten De
angst dat een man en vader opgepakt wordt om in
het leger te moeten gaan dienen. De onzekerheid
waar heen te moeten vluchten vanaf het front,
maar ook de zorg om gewonden familieleden en
de rouw over omgekomen familieleden. Al deze
zorgen kennen wij niet gelukkig. Wel zijn er zorgen
rondom Yura. Yura woont dan wel in Oekraine
maar heeft alleen de Russische nationaliteit. Tot
op heden gaf dit niet veel problemen, alleen soms
wat meer frustratie bij de legerpolitie als ze hem
ondervraagden. Na uitgelegd te hebben dat hij in
Oekraine geboren is en zijn ouders ook hier
wonen, mocht hij altijd weer gaan. Echter loopt de
geldigheid van zijn paspoort over 1,5 jaar af. Sinds
de uitbraak van de oorlog is de Russische
ambassade niet meer in Oekraine, dus s
verlengen via deze weg niet mogelijk. Het
verlengen in Rusland gaan proberen is geen optie,
omdat er dan grote kans bestaat dat hij opgepakt

wordt. Reden hiervan is dat hij het front in
Oekraine helpt aan humanitaire goederen. Wij
dachten een visum om naar Nederland te kunnen
aan te vragen via de Nederlandse ambassade.
Helaas is ook deze vanwege de oorlog voor een
visum gesloten. Ook een visum vanuit Polen of een
ander land proberen te krijgen, heeft een kleine
kans van slagen. Om de Oekraiense nationaliteit
aan te nemen moet Yura afstand doen van zijn
Russische nationaliteit. Dit is ook een gesloten
deur vanwege de oorlog. Mocht het niet lukken om
Yura's paspoort te verlengen, dan vrezen we dat
hij opgepakt en naar Rusland gedeporteerd zal
worden, met alle gevolgen van dien. Angst, vragen
en onzekerheid kunnen ons bezetten.

Hoe de weg zal gaan weten we niet. Vanuit Gods
Woord vinden we rust vanuit Mattheus 6:34 waar
staat: “Wees dan niet bezorgd over de dag van
morgen, want de morgen zal voor zichzelf zorgen”.
Wij proberen bij de dag te leven. Wij bidden of de
Heere ons de weg wil wijzen die we moeten gaan.
Wij willen u ook om gebed vragen!

Oy,@mn%e olicbollenactic

De oliebollenactie die we eind november weer
mochten houden heeft het mooie bedrag van
€1340, 42 opgebracht. Na de Heere iedereen
hartelijk dank!

@ resentatlicarond,

Vanaf D.V. 23 februari t/m 9 maart hoop ik samen
met de kinderen naar Nederland te komen.
Rebekka zal dan haar Nederlandse paspoort
krijgen. Ook zal er een informatieavond gehouden
worden op D.V. 6 maart in de Jeruzalemkerk in
Rotterdam (Jeruzalemstraat 95). Reserveer deze
datum alvast in uw agenda. De rest van de
informatie zal later via de mail en op de website
nog verder bekend gemaakt worden. Walik
(voorganger in de gemeente van Berehove) zal ook
een spreker zijn die avond.



http://www.stefanieinoekraine.nl/

M&Chtlglng U kunt dit formulier toesturen aan: ,
Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn o

Aanhef * wryst kindenen de Weg
Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraine.

Bestemming *
) ) Voorletters + achternaam *
() Noodhulp Oekraine Stefanie Evsikov — de Wildt

() Persoonlijke sponsoring Stefanie Evsikov — de Wildt

Adres *
Giftbedrag *
¢ Postcode + woonplaats *
Ingangsdatum *
IBAN* NL.
ceree = wenene = 20,00
Ik machtig u *
() maandelijks () per kwartaal () per jaar () éénmalig Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer
afgeschreven t.g.v. rekeningnummer
NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.
Buﬁ en M (P-WI£2"«:
Wilt u danken voor: Wilt u bidden voor:
e Dat het kerstevangelie op e Vrede voor Oekraine
meerdere plekken e Situatie rondom Yura's
verkondigd is paspoort

e voor de vele transporten
en het verbeteren van de
opslag



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=k3W-REZaT_uiTcSsWWPtPQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=k3W-REZaT_uiTcSsWWPtPQ

