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Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Al 2 maandew oorlog

Met het schrijyen van mijn vorige nieuwsbrief
hoopte ik deze zin in de volgende nieuwsbrief niet
te hoeven schrijven. Ik wist niet wat deze oorlog zou
brengen. Het is geen ‘gewone’ oorlog, maar op z'n
zachts uitgedrukt een “vreselijke oorlog”. Het lukt
mij niet om te beschrijven hoe de werkelijkheid is
en hoe het is om in een land te leven waar zoveel
leed en verdriet is. Gebeurtenissen zijn zo gruwelijk
dat het pijn doet om het te kunnen verwoorden.
Zowel rondom Kiev als in het oosten van het land
vinden moordpartijen, mishandelingen  en
verkrachtingen van vrouwen, meisjes en kinderen
plaats. Wat dan overblijft is te bidden voor de
bekering van Oekraine en Rusland.

Begin vawv de oorlog

24 februari ben ik samen met het gezin uit het
familiehuis  gevlucht vanuit Pomichna naar
Berehove in het westen van Oekraine De Heere
leidde ons over de gevaarvolle wegen. Berehove ligt
in de provincie Zakarpaten, de enige provincie waar
nog niet is geschoten of gebombardeerd. Het
luchtalarm gaat hier bijna dagelijks af, maar ik ben
er niet angstig van. Op afstand van 200 km is wel
gebombardeerd. De Russen naderen steeds dichter
bij Pomichna. Ze zijn genaderd op 150km. Afstand.

Qefaine

Mot iefde onarnds

Humanituire hulp

Bij aankomst in het westen van Oekraine, was ik
eerst in de schulp gekropen van een “vluchteling”.
De volgende dag werd de nood naar
levensmiddelen en andere middelen mij al
duidelijk, waardoor ik mij weer in mocht zetten als
veldwerker. De eerste 3 weken van de oorlog had ik
het zo druk dat ik geen tijd had om even iemand
van mijn familie uit Nederland te bellen. Ik maakte
lange dagen, tot midden in de nacht.
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De humanitaire hulp, wat begon met een klein
WhatsApp berichtje naar mijn TFC is in 2 maanden
uitgegroeid naar een groot netwerk. Er zijn veel
oproepen gedaan vanuit verschillende gemeentes
en plaatsen. Veel spullen en levensmiddelen
werden verzameld. 7 vrachtwagens en 27 busjes
zijn naar onze opslag gekomen. ledereen hartelijk
dank voor uw bijdrage. Bijna dagelijks komen er
busjes van het front naar ons gereden om
hulpmiddelen en levensmiddelen op te halen en te
brengen naar getroffen gebieden. Gevaarlijke routes
worden afgelegd. Ze komen op plekken waar
verschrikkelijke dingen gebeurd zijn.

Veel vluchtelingen komen naar het westen. Mannen
beneden de 60 jaar Met 3 kinderen of minder zijn
dienstplichtig en kunnen de grens niet over.
Sommige van hen besluiten dat hun vrouw en
kinderen in het westen van Oekraine blijven. In de
eerste week van de oorlog was er een grote stroom
van vluchtelingen. Voor al deze mensen probeerden
we onderdak te zoeken. De kerk hier in Berehove
mag dienstbaar zijn om voor deze vluchtelingen te

Gelwigenis

Met vriendelijke groet, Stefanie de Wildt

koken. Per dag wordt er voor 300 mensen gekookt
in het kleine keukentje van de kerk. Zusters van de
gemeente, maar ook gevluchte vrouwen helpen
elke dag mee. De levensmiddelen die uit Nederland
komen worden gedeeltelijk gebruikt om zo de
vluchtelingen van eten te kunnen voorzien.

10 mannen uit Nederland hebben 4 weken geleden
een kamp in Lavki opgezet, naast een gebouw waar
al 170 vluchtelingen worden opgevangen.
Materialen die nodig waren om dit te kunnen
realiseren zijn door sponsoring en inzameling bij
elkaar gebracht.

Fomiliehui

Het gezin uit het familiehuis verblijft in een klein
huisje. ~De  kinderen  maken het naar
omstandigheden goed. De kinderen leren online,
net zoals andere kinderen in Oekraine. Mijn
aandacht gaat nu uit naar het regelen van de
transporten en het bijstaan van de vluchtelingen.

Lees meer op de website: www.stefanieinoekraine.nl
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MaC ht|g | ng U kunt dit formulier toesturen aan:

Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn

Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraine.
Bestemming *
() Project Pomichnaja Oekraine Stefanie de Wildt
() Project Pomichnaja Oekraine familiehuis
() Project Bethesda (gehandicaptenhuis)
() Noodhulp Oekraine Stefanie de Wildt

Giftbedrag *

Ik machtig u *

() maandelijks ( ) perkwartaal ( ) perjaar ( ) éénmalig

s

Aanhef * wiyst kinderer de Weg

IBAN *  NL.

Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer
afgeschreven t.g.v. rekeningnummer
NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.

Gebruik de hyperlink hieronder om te betalen via een betaalverzoek:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=t01g9RIEShScIWx9tplQ7w&gsl_reqcnt=1

U kunt ook de qr-code hiernaast scannen om een gift te geven:

Al uw giften gaan naar stichting kimon en zijn belasting aftrekbaar. Van dit geld
worden spullen en eten gekocht voor de vluchtelingen, betalen we de benzine en
de transporten en andere noodzakelijke dingen met betrekking tot Stefanie, het

familiehuis en de vluchtelingen in de gemeente. Hartelijk dank voor uw donatie!
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